
Slotlied 

Mededelingen 

Zending en zegen 

Ook hier kunnen we elkaar ontmoeten: 

Aswoensdagviering: 5 maart om 19u30 

Huiskamergesprekken: 27 maart 14 u of 20 u 

In een huiselijke setting en op een ongedwongen 

manier denken we na over HOOP  

We delen iets van ons leven, onze gedachten, 

onze ervaringen en ons geloof met elkaar. 

Inschrijven: bij Agnes Maes 0472 84 52 69 

of agnesmaes@msn.com (Vermeld het uur!) 

Concerten: 23 maart  

• Om 15.30 u in Terekenkerk: 

Het Groot Akkoord (koor) o.l.v. Els Spanhove 

• Om 16 u in Sint-Nicolaaskerk: 

Flanders Bach-consort met ‘Messarias’ 

Kiemkrachtgesprek: 19 mei 19.30 u 

met Kristien Hemmerechts 

Orgelmuziek 

We brengen de kaarsjes van de dopelingen  

van de voorbije maand in ons midden. 

Ankerlied 

Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 

Welkom 

 

 

 

 

 

 

 

2 maart 2025 

 8e zondag C-jaar  

Pelgrims  

van hoop 

mailto:agnesmaes@msn.com


Gebed om nabijheid 

Lieve God, wij hebben er spijt van dat we  

door de balk in ons eigen oog, niet zien dat: 

we elkaar veel meer nodig hebben  

dan we laten blijken, 

veel meer te bieden hebben  

dan we gewoonlijk geven, 

veel meer te zeggen hebben dan wij uitspreken. 

Dat we elkaar veel meer kunnen troosten 

dan we beseffen, 

veel meer kunnen danken dan we vermoeden, 

veel meer kunnen steunen  

dan we tot nu toe deden. 

Dat we elkaar veel meer  

kunnen aanmoedigen in het goede, 

veel meer kunnen bewonderen in het schone, 

veel meer kunnen helpen in het moeilijke. 

God, Gij die één en al liefde zijt, 

wij vertrouwen op U  

en hopen op vergeving. 

Help ons om onze eigen fouten te zien  

en het goede te vinden in elkander. Amen. 

Het is goed om te vertrouwen en te hopen in de Heer 

Eer aan God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Gods 

Communie 

Slotgebed 

Lieve God, 

Als pelgrims op deze reis van het leven,  

vragen wij om Uw leiding en zegen. 

Laat ons hoop vinden  

in Uw belofte ‘Ik zal er zijn’,  

zelfs als de weg donker en onzeker lijkt.  

Vul ons hart met Uw liefde,  

zodat wij elkaar kunnen ondersteunen  

en bemoedigen onderweg. 

Moge ons geloof ons sterken,  

onze hoop ons leiden  

en onze liefde ons verbinden  

als één gemeenschap in Uw naam.  

Help ons om vreugde en licht uit te stralen,  

en om een baken van hoop te zijn  

voor degenen die we op onze weg  

ontmoeten. Amen. 

 

 

 

 

Wegwijzer naar hoop (Phil Bosmans)  

Er is hoop! 

De zon wordt niet moe 

en staat elke dag weer op. 

Ook mensen staan op 

en geloven in een nieuwe dag. 

Ze zien de zon 

en voelen de warmte van haar stralen 

en geloven weer in het licht. 

Er is hoop! 

Er worden nog kinderen geboren  

met lachende ogen. 

Er zijn nog zoveel mensen  

met ’n hart onder hun jas. 

Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! 

Elkaar hoop geven is elkaar bemoedigen en  

zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. 

We kunnen de woestijn niet ineens veranderen, 

maar we kunnen beginnen met een kleine oase. 

Waar één bloem weer bloeien kan 

zullen op een dag duizend bloemen staan. 



Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Wij bidden U, Heer God, 

stuur ons op weg in de geest van uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

Goede God, trek met ons mee, 

alle dagen van ons leven, 

en maak van ons pelgrims 

die het vuur van uw hoop  

brandend houden. Amen. 

Onze Vader 

 

Vredewens  

Wij kunnen het begin van kleine vrede zijn. 

Ik kan vrede brengen,  

als ik het beste in jou zie,  

als ik niet in het verleden leef  

en nieuwe kansen geef; 

als ik mild ben voor mezelf  

en ook voorbij jouw fouten kijk; 

als ik het slot van mijn eigen belang openbreek,  

voor jou nieuwe deuren open  

en zo de wereld beter maak. 

Waar wachten we nog op? 

Laat ons het goede tevoorschijn halen  

uit de voorraadkamer van ons hart. 

Gebed 

God, Bron van alle leven en hoop, 

laat uw Woorden in ons wortel schieten 

zodat wij elkaar leren respecteren en waarderen 

in plaats van te bekritiseren. 

Neem daartoe de balk weg uit onze eigen ogen, 

doe ons in de spiegel kijken, 

oog in oog met onszelf, 

want het is goed in ’t eigen hart te kijken. Amen. 

Inleiding tot de lezingen 

Een boom kent men aan zijn vruchten; 
waar het hart vol van is, loopt de mond van over’. 
Deze wijze woorden horen we vandaag 
zowel uit de mond van Jezus Sirach in de 1e lezing, 
als die van Jezus van Nazareth in het evangelie. 
Zij nodigen ons uit  
om niet liefdeloos te oordelen over elkaar. 

Lezing  Jezus Sirach 27,4-7  

KVM 

Orgelmuziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Lc 6, 39-45  

Homilie 

Voorbeden (Marcel Weemaes)  

Om blijdschap en licht  

in de ogen der mensen, 

om troost voor verdrietigen overal, 

om iemand dichtbij voor mensen alleen. 

Om diepe vervulling  

van het heimwee der mensen, 

om uitkomst en brood voor wie armoe lijdt, 

om haven en thuiskomst voor zwervers doodmoe. 

Om warmte die redt al wie rilt van kou, 

om aandacht als iemand schreeuwt:  

“Zie mij!”, 

Om vriendschap en zorg  

voor wie ziek zijn en bang. 

'Als je fouten zoekt, gebruik dan 
een spiegel en geen verrekijker.' 



Om ooit eens genezing van rouw en verdriet, 

om zalf voor wonden die blijven, 

om mensen die stilstaan bij iemand die huilt. 

Om mensen met tedere open ogen, 

om kinderen eindeloos lief, 

om vrede die troost als het licht. 

Om mensen, lankmoedig, geduldig en mild, 

om schuld die vergeten geraakt, 

om vrienden onwrikbaar als rotsen. 

Om hoop die gelooft  

in het goede van morgen, 

om liefde zo wijd als een regenboog, 

om mensen die lief zijn als God. 

We willen ook bidden en onze hoop uitspreken  

voor alle lief en leed  

in onze gemeenschap en daarbuiten: (…) 

Verhoor dan ons gebed, God,  

want we weten dat het goed is  

om op U te vertrouwen, 

dat het goed is om op U onze hoop te stellen. 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat God hier aanwezig is  

en ons oproept,  

zoals hijzelf ons voordeed, om  

aan anderen recht te doen,  

het positieve in elkaar te zien,  

niemand uit te sluiten,  

maar iedereen te aanvaarden  

zoals hij of zij is. 

Ik geloof dat we voor elkaar zo  

een stukje hemel kunnen zijn,  

een stukje Rijk Gods. 

Ik geloof dat God ons vraagt  

een hoopvolle gemeenschap te zijn,  

en dat we ons samen zouden inzetten  

voor een wereld zoals Hij die bedoeld heeft. 

Ik geloof dat Hij ons vraagt  

realistische en blije mensen te zijn,  

met hoop voor de toekomst, 

verbonden met de aarde,  

in vertrouwen op leven  

voor alle mensen, voor altijd. 

Ik geloof dat wij daaraan  

samen kunnen bouwen  

en dat God ons daarbij helpt. Amen. 

Offerande 

Wil jij onze geloofsgemeenschap  
mee dragen?  
De misdienaars komen graag rond  
voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank je wel! 

Gebed over de gaven Jef 

God, hier in ons midden,  

zie onze gaven van brood en wijn. 

Deze vruchten van ons bestaan  

zijn tekenen van verbondenheid met U  

en met de aarde waarop wij leven. 

Aan ons om bloeiende vruchten te zijn 

aan de boom van het leven.  

Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. 

Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God, voor Uw liefde  

en hoop die de wereld gaande houdt. 

U bent de stille kracht die aanwezig is  

in mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die zich verheugen  

in de grootheid van anderen, 

in mensen die eerbied hebben voor het leven, 

en hun hart openen  

voor vergeving en verzoening. (…) 

Met hen getuigen en loven wij U, God: 

 

Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk 

van pelgrims onderweg. 

Gij zond uw Zoon, Jezus, mee op weg. 

Hij bemoedigde wie niet mee kon, 

troostte wie bedroefd was, 

kwam op voor de vermoeiden, 

ving op wie verdwaald was  

en gaf zichzelf aan ons  

als Weg, Waarheid en Leven. (…) 


